
 
 

 

 

 

Diocesane Retraite: Op het lijf geschreven 

Dit jaar is het achthonderd jaar geleden dat Franciscus op de berg La Verna de stigmata ontving. In 

het voetspoor van Jezus is hij een getekende. Voordat Franciscus de stigmata ontving na zijn 

ontmoeting met de Serafijn, vastte hij. Bomen en rotsen, engelen en dieren maakten deel uit van dit 

wonderlijke gebeuren. Franciscus wilde Jezus niet begrijpen of interpreteren, maar hem op 

lichamelijke wijze navolgen. In dit weekend gaan we in op het visioen van Franciscus van een 

vurige engel met het beeld van de gekruisigde, en terwijl Franciscus zich afvroeg wat dat visioen 

betekende, ontving hij de vijf kruiswonden van Christus. Na hem zijn nog tweeëntwintig mensen 

gestigmatiseerd en in onze tijd kennen we het verschijnsel van tatoeages. De interesse voor de 

stigmatisering van Franciscus richt onze aandacht ook op de lichamelijkheid van spiritualiteit. 

 

Begeleiding: Peter Vermaat 

Datum: vrijdag 13 december – zondag 15 december 2024 

Plaats: Klooster Thuine, Duitsland 

Tijd: Aankomst: 20.00 uur - vertrek: 16.00 uur 

Opgave vóór 18 november 2024 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden, tel. 050 – 4065888  of mail 

naar l.winter@bisdomgl.nl.  
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