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Intochtslied  GvL 556 

Wij komen tezamen onder ’t sterrenblinken 
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 
Christus geboren, zingen d’englenkoren. 
Venite adoremus, venite adoremus, 
venite  adoremus Dominum. 
 
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre 
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem. 
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 
Venite adoremus, venite adoremus, 
venite adoremus Dominum. 
 
Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten 
en kussen uw voeten, Emmanuël. 
Wij willen geven hart en geest en leven. 
Venite adoremus, venite adoremus, 
venite adoremus Dominum. 
 
Begroeting en welkom 

 
Kyrie: Missa Mater Maria – Chris Fictoor 
 
Gloria: Missa Mater Maria – Chris Fictoor 
 
Openingsgebed  
 

Eerste lezing: Jesaja 52, 7-10 

 
Antwoordpsalm: Psalm 98  
Refrein: Alle einden der aarde aanschouwen 
het heil van Hem, onze God. 
Licht straalt heden over ons: de Heer is geboren. 
 
1. Zingt voor de Heer een nieuw lied, 
want wonderen heeft Hij gedaan; 
triomf heeft zijn hand Hem gebracht, 
overwinning zijn heilige arm. Refrein 
 
2. De Heer openbaarde zijn heil; 
Hij heeft voor de ogen der volken onthuld 
zijn gerechtigheid; zijn goedheid, zijn trouw, 
bleef Hij jegens het huis Israel indachtig. Refrein 
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3. Juich, aarde alom voor de Heer, 
juich aarde alom voor de Heer, 
zet de zang in, speelt op de snaren, 
juich, aarde alom, voor de Heer. Refrein 
 

Tweede lezing: Heb 1, 1-6 

 
Alleluia 

Wij staan in het volle licht van deze heilige dag:  
komt, laten we de Heer aanbidden. 
Want heden daalde een groot licht op aarde neer. Alleluia 

 
Evangelie: Johannes, 1, 1-18 

 
Ev. accl.:  
Eer zij God in onze dagen 

Eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen,  
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 
Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is, 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toegekomen is, 
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 
 
Eer zij God die onze Vader  
En die onze Koning is,  
Eer zij God die op de aarde  
Naar ons toegekomen is,  
Gloria in excelsis Deo,  
Gloria in excelsis Deo.  
 
Lam van God, Gij hebt gedragen  
Alle schuld tot elke rijs,  
Geef in onze levensdagen  
Peis en vree, kyrieleis,  
Gloria in excelsis Deo  
Gloria in excelsis Deo.  
 
Overweging 
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Geloofsbelijdenis: 

 
allen: En in Jezus Christus,  
           zijn enige Zoon, onze Héer, 
 die ontvangen is van de heilige Geest, 
koor: geboren uit de maagd María,  

 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
 is gekruisigd, gestorven en begraven, 
allen:  die nedergedaald is ter hélle,  
 de derde dag verrezen uit de dóden,  

 die opgestegen is ten hemel, 
koor: zit aan de rechterhand van Gód,  

 de almachtige Váder, 
 vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
allen:  Ik geloof in de heilige Géést;  
           de heilige katholieke kérk, 
 de gemeenschap van de heiligen;  
koor: de vergeving van de zónden;  

 de verrijzenis van het líchaam;  
allen:  en het eeuwig leven. Amen. 
 
Voorbede: Kind ons geboren zoon ons gegeven  
God onbedwingbaar vader voor eeuwig, Koning van de vrede. 
 
Offerande: B. Chilcott - Mid-winter 
 

Bereiding van de gaven 

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 
door God, de almachtige Vader.  
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van 
zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.  
 
Gebed over de gaven 

 
Aanhef prefatie: GvL 281 

B. : De Heer zij met u. 
A.: En met uw geest 
B. : Verheft uw hart. 
A.: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
B. : Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A.: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Prefatie van kerstmis 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,  
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om recht te doen aan uw heerlijkheid,  
om heil en genezing te vinden 

zullen wij U danken, altijd en overal  
door Jezus Christus onze Heer. 
Gij hebt uw heerlijkheid ontvouwd voor onze ogen,  
nieuw licht is opgegaan,  
uw Woord is vlees geworden;  
zichtbaar zijt Gij geworden, 
onze God in Hem, 
naar U gaat ons verlangen, onze liefde,  
naar U die nog verborgen zijt. 
Daarom, met alle engelen, machten en krachten,  
met allen die staan voor uw troon, 
loven en aanbidden wij U 

en zingen U toe vol vreugde:  
 
Sanctus/Benedictus: Missa Mater Maria – Chris Fictoor 
 

Eucharistische gebed  
 
Euch. Accl: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

                     en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.       
    
Onze Vader: gezongen 

 

Vredesgebed en vredeswens 
 
Agnus Dei: Missa Mater Dei – Chris Fictoor 
 
Zalig zij die genodigd zijn... 
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts 
één woord en ik zal gezond worden.  
 
Communie: G.F. Händel - He shall feed his flock en Hallelujah  
(uit de Messiah) 
 

Slotgebed  
 

Mededelingen 

 
Zending en zegen 

 
Slotlied: GvL 617 
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Hoor, de eng’len zingen d’eer  
Van de nieuw geboren Heer!  
Vreed’op aarde, ’t is vervuld:  
God verzoent der mensen schuld.  
Voegt u, volken in het koor,  
Dat weerklinkt de hemel door,  
Zingt met algemene stem  
Voor het kind van Bethlehem!  
Hoor, de eng’len zingen de eer 
Van de nieuw geboren Heer!  
 
Hij die heerst op ’s hemels troon  
Here Christus, Vaders Zoon,  
Wordt geboren uit een maagd  
Op de tijd die God behaagt.  
Zonne der gerechtigheid,  
Woord dat vlees geworden zijt,  
Tussen alle mensen in  
In het menselijk gezin.  
Hoor, de eng’len zingen de eer 
Van de nieuw geboren Heer!  
 
Lof aan U die eeuwig leeft  
En op aarde vrede geeft,  
Gij die ons geworden zijt  
Taal en teken in de tijd,  
Al uw glorie legt Gij af  
Ons tot redding uit het graf,  
Dat wij ongerept en rein  
Nieuwgeboren zouden zijn.  
Hoor, de eng’len zingen de eer  
Van de nieuw geboren Heer!  
 
 
          2024 Vieringen rond de kerstdagen in de Sint Vitusparochie 
 

Do. 26 dec.10.00 Dominicuskerk 2e kerstdag 

Zo. 29 dec.  9.30 Martinuskerk  Eucharistie 

Zo. 29 dec. 11.00 Bonifatiuskerk Eucharistie 

di. 31 dec.  9.30  Dominicuskerk oudjaar 

Wo. 1 jan.   11.00 Dominicuskerk nieuwsjaarsdag 

 
Bezichtiging kerststallen 2e kerstdag 

Bonifatiuskerk: 14.00 tot 16.00 uur 
Dominicuskerk: 15.00 tot 17.00 uur 

 


