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        Sint-Vitusparochie  
          St. Jozef  - Leeuwarden 
            22 maart 2025 – 3e zondag veertigdagentijd 

Voorganger: pastoor B. v.d. Wal, pastor G. Kamsma 
Franciscus Themakoor o.l.v. Johan Siemensma 

 

Openingslied: (melodie - Zomaar een dak)  
Vast iets voor mij, wat ik ook nastreef 
dromen van recht en waardigheid. 
Breken van brood, delen de beker, 
vasten uit solidariteit. 
Vast iets uit liefde, hoop en geloof, 
Omdat het anders kan: 
een leven naar Gods plan! 
 

Vast iets voor mij, oren wijd open: 
horen wat mijn hart inspireert. 
Droom die mij roept – krachtvol en moedig – 
vraagt mij om wat het zwaarste weegt. 
Vast iets voor mensen ver van ons bed, 
die dromen net als wij: 
van leven frank en vrij! 
 

Vast iets voor mij: méér doen met minder, 
leven naar menselijke maat. 
Aarde zo rijk, genoeg voor allen; 
wonder van delen; overdaad! 
Vast iets voor nu en vast voor het kind: 
altijd en wereldwijd: 
dromen van duurzaamheid! 
 

Kruisteken – opening 
 

Schuldbelijdenis: 
God wij richten ons tot u, want wij weten dat het beeld van een ideale 
wereld wel in ons leeft, maar wij zijn er ons ook van bewust dat wij er 
nog lang niet zijn. Daarom bidden wij tot U: 
 

Heer, omdat onze honger en onze behoeften dikwijls de overhand 
hebben op onze idealen vragen wij om uw ontferming 
Accl.: God zie in ontferming naar ons om. 
 

Christus, omdat onze drang om te presteren dikwijls belangrijker is dan 
rust en bezinning vragen wij om uw ontferming 
Accl.: God zie in ontferming naar ons om. 
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Heer, omdat onze concurrentie met anderen ons dikwijls blind maakt 
voor de werkelijke noden van onszelf en van de anderen vragen wij u om 
ontferming 
Accl.: God zie in ontferming naar ons om. 
 

Openingsgebed 
 

Eerste lezing:   Exodus 3, 1-8a 
L: Woord van de Heer – A: Wij danken God 
 

Tussenzang: Mensenlied 
1.Zoals de mensen leven 
doen de vogels niet, 
die schuilen in de bomen 
en vluchten in hun lied, 
die zaaien niet maar dromen 
en de dood is hun verschiet. 

2.Zo oud en wijs als mensen 
zijn de muren niet, 
die kraken in hun voegen 
maar hebben geen verdriet, 
de mensen moeten zwoegen 
en dat doen de stenen niet. 

 

3.Zoals de bomen vallen 
doen de mensen niet, 
de mensen hebben zonen 
een mens in het verschiet, 
de bomen moeten sterven 
maar misschien de mensen niet. 
 

Evangelie: Lucas 13,1-9  
 

Acclamatie:  Door mensen beleefd, 
verteld en geschreven: 
Gods woord, om te leven. 

 

Overweging 
 

Geloofsbelijdenis: 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer.  
Die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven. 
Die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden,  
die opgestegen is ten hemel,  
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. 
Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest,  
de heilige katholieke kerk,  
de gemeenschap van de heiligen,  
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de vergeving van de zonden,  
de verrijzenis van het lichaam  
en het eeuwig leven. Amen. 
 

Voorbeden:  
Bidden wij tot God die zich om mensen bekommert… 
 

Eeuwige God, U die zei:' Ik zal er zijn, is mijn naam, liefde geworden in 
mensen'. Dat wij Uw naam eren in ons leven. Laat ons zingend bidden: 
 

Let niet op onze woorden, maar luister naar ons hart dat om vrede 
vraagt. 
 
Bevrijd ons als we ons hart verliezen aan geld en macht in plaats van 
aan elkaar. Want jouw naam is: 'Ik zal er zijn, liefde geworden in mensen' 
Dat wij Uw naam eren in ons leven. Laat ons zingend bidden: acclamatie 
 
Hoor ieder van ons, die geroepen is om geluk en bevrijding te brengen in 
onze omgeving. Dat wij Uw naam eren in ons leven. 
Laat ons zingend bidden: acclamatie 
 

Parochiële intenties 
 

God onze Vader, zoals de knecht uit de parabel zorg droeg voor de 
onvruchtbare vijgenboom, wilt U voor ons zorgen opdat ons leven vrucht 
moge dragen door Jezus Christus onze Heer. Amen. 
 

Collecte en ophalen eucharistische gaven 
  

Offerandelied: Koud en dorstig 
Refrein: Koud en dorstig, buiten adem, 
  zwervend, zoekend naar wie weet. 
  Hand reik mij een beker aan! 
  Wenk mij toe, kom mij te na! 
Moedeloos en ongeborgen,  
om het even lijkt mij leegte. 
Wie vertelt mij wat mij toekomt? 
Donker toeval, of gegeven, 
wat heet leven? Is het zegen? 
Refrein: Koud en dorstig, buiten adem, 
  zwervend, zoekend naar wie weet. 
  Hand reik mij een beker aan! 
  Wenk mij toe, kom mij te na! 
Lief verhaal van lange adem, 
dat de tand des tijds niet stuk kreeg: 
noem mij bij mijn diepste namen, 
laat mij huizen in jouw schaduw 
leef in mij dat ik gekend ben. 
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Refrein: Antwoord ben jij, God, belichaamd 
  in een mens die liefde heet. 
  Hand reik mij een beker aan! 
  Wenk mij toe, kom mij te na! 
Laat mij wachten, zonder woorden, 
tot in mij het zingen aanvangt. 
Al mijn vragen wordt ontmanteld. 
Ik gewenste! Kind voor altijd, 
van Jouw trouw het levensteken. 
Refrein: Antwoord ben jij, God, belichaamd 
  in een mens die liefde heet. 
  Hand reik mij een beker aan! 
  Wenk mij toe, kom mij te na! 
 

Oproep tot gebed 
V:  Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 

door God, de almachtige Vader. 
A:  Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van 

zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
  

Gebed over de gaven    
 

Eucharistisch gebed 
V.  De Heer zij met U. 
Allen: En met uw geest. 
V.  Verheft uw hart. 
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V.  Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en 
overal.  
Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde jaarlijks met een zuiver hart naar 
het paasfeest toe te gaan: dit is een tijd van meer toeleg op het bidden 
en grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, van grotere trouw aan 
de sacramenten, waarin wij zijn herboren. Zo groeien wij tot de volheid 
der genade die Gij uw kinderen hebt toegezegd.  
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan 
voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde: 
 

Heilig (gezongen) 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge, Hosanna in den hoge, 
Hosanna in den hoge, Hosanna in den hoge, 



5 
 

Hosanna, hosanna. 
Gezegend Hij die komt, 
gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge, Hosanna in den hoge, 
Hosanna in den hoge, Hosanna in den hoge, 
Hosanna, hosanna, hosanna. 
 

Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles 
levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, U 
een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van 
oost en west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht 
aan uw Naam. 
 

Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te 
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, en ze 
lichaam en bloed te doen worden van Jezus Christus, uw Zoon, onze 
Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. 
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam 
dat voor u gegeven wordt. 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw 
Naam te verheerlijken. 
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier 
allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; 
dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten 
tot vergeving van de zonden. 
Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 

Koor:  Breken en delen, geven en nemen  
doorheen alle grenzen van angst en nood; 
is blijvend herdenken:  
Hem die ons voorging tot in de dood. 

  
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw rechterhand; 
zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden U vol 
dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. 
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw Kerk, en wil 
er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. 
Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam 
en bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons in Christus zal 
zien worden tot één lichaam en één geest. 
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Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij 
het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de 
heilige Maagd en Moeder van God; samen met uw apostelen en 
martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons 
bidden. 
 
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door 
dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U 
worden verzoend.  
 
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: samen 
met uw dienaar Franciscus, onze paus, met alle bisschoppen, de 
geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven. 
 
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, 
breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 
 
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren 
en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw Rijk. Ook wijzelf 
hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen 
genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem schenkt 
Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, 
onze God, almachtige Vader,  
in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. 
allen: Amen. 
 
Onze Vader - bidden 
 
VREDESWENS  

 
Lam Gods  
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 
 
Uitnodiging tot de communie   
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Communie en -lied : God 
Als jij, God, zo onkenbaar bent 
hoe kunnen mensen je dan vinden? 
Je wordt haast overal herkend. 
 Je bent bij groot en klein beroemd.  
 Je naam wordt zachtjes uitgesproken 
 of hard en grof als vloek genoemd. 
Ik weet niet wat ik met je moet, 
ik hou je vast en laat je vallen. 
Je doet geen kwaad, je doet geen goed. 
 Ik zeg niet ja, ik zeg niet nee, 
 vind niet wat andere mensen vinden. 
 Ik heb gewoon geen flauw idee. 
Waarom dan blijf ik in de ban 
van jou, kan ik je niet vergeten 
als ik je niet meer volgen kan? 
 Jij bent mij onbereikbaar maar 
 ik blijf je schaduw tegenkomen 
 en zo ontmoeten wij elkaar. 
Ik zeg niet, God, dat ik je mis: 
jij bent niet meer dan mijn vermoeden 
dat dit bestaan niet zinloos is. 
  

Gebed na de communie 
 

Mededelingen 
  

Wegzending en zegen 
 

Slotlied: Woord dat ons oproept 
Woord dat ons oproept om te leven 
woord van de Heer, dat leven geeft. 
Licht dat een ieder is gegeven 
die in het spoor van Jezus leeft. 
Dat woord wil licht zijn op de wegen 
die mensen gaan hun leven lang. 
Dat woord komt telkens ons weer tegen, 
houdt ons geloven aan de gang. 
 

Woord van de Heer, wij willen horen 
met oren die gehoorzaam zijn. 
Laat niets en niemand ons bekoren: 
weest U ons brood en onze wijn. 
Zodat wij verder kunnen leven 
het leven zoals U dat vraagt. 
Geen leven van om niemand geven, 
maar leven dat een ander draagt. 
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Woord dat ons oproept echt te leven, 
woord van de Heer, dat leven is. 
Veelkleurig licht, wil ons omgeven, 
dan krijgt ons leven beter zicht. 
Veelstemmig woord, wij willen horen 
wat U ons nu te zeggen heeft. 
Laat ons opnieuw worden geboren, 
opdat een ieder van ons leeft. 
 

Tekst ter bezinning: 
Als een vijgenboom staan wij geplant 
in een wijngaard van liefde. 
Er is water genoeg, dat leven geeft. 
Er is zon genoeg, die bloeien doet. 
En toch brengen wij geen vruchten voort, 
is alles dor en levenloos 
zodat niemand zich om ons kan verblijden. 
Waarom blijft die vijgenboom geplant 
die het leven niet in zich heeft? 
God, 
als Gij ons niet had geplant 
dan waren wij al lang uitgerukt en vergeten. 
Maar Gij besteedt aan ons uw beste zorg en wacht... 
en wacht totdat wij ons bekeren 
en wij dan volop leven geven. 
 

Ma. 24-mrt 10.00 kaarten maken T.Br.Huis 

Di. 25 mrt 12.30 Huis van Stilte Dom.kerk 
Di. 25 mrt.  18.30 Geloof op tafel | TBHuis T.Br.Huis 

Vr. 28 mrt. 16.00 Eerste communie voorbereiding Dom.Kerk 

Vr.  28 mrt. 18.00 Sant’Egidio maaltijd T.Br.Huis 

Zo. 30-mrt   9.30 Familie zondag     Wytgaard Wytgaard 

 
Diensten volgend weekend 
Zaterdag 29 maart om 19.00 uur Huize St. Jozef. 
Zondag 30 maart om 11.00 uur Dominicuskerk. 
 

Actie voor de Voedselbank 
De hele Vastentijd kunt u weer houdbare producten inleveren voor de Voedselbank. 
Achter in alle kerken van onze parochie staan de manden klaar vanaf Aswoensdag 5 
maart tot Pasen op 20 april.  
 

Interactieve lezing/Workshop God in de Supermarkt 
Wat:   Interactieve lezing/workshop 
Waar: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden 
Wanneer:  donderdag 27 maart 2025, aanvang 19.30 uur 

Iedereen is welkom; Entree: € 5,00 Opgeven: tj.hiemstra@hetnet.nl 
Informatie: www.doopsgezindenleeuwarden.nl,  
 

http://www.doopsgezindenleeuwarden.nl/
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